
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag 27 juli 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom 

 

Zingen: Weerklank 616 (Liederen voor kinderen) 

1 Uw Woord is een lamp voor mijn voet) 

en een licht op mijn pad.) 2x 

Uw Woord is een lamp, 

uw Woord is een licht, 

uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

 

Zingen: Weerklank 594 (Liederen voor kinderen) 

1 Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? 

God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien. 

Al die woorden zijn er ook voor jou en mij 

leven zoals God wil, dat maakt je vrij. 

 

2 E n: dat is de Heer, niemand is als God 

in zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 

Twee: maak dus geen beelden, Hij is altijd méér. 

Dien geen and're goden dan God de Heer. 

 

3 Drie: dat is de Naam van de hoge God 

Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 

Vier: dat is de rustdag, dag van onze Heer. 

Elke week een feestdag, vandaag ook weer! 

 

4 Vijf: een woord van God: blijf je ouders trouw, 

denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 

Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 

Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet 

 

5 Zeven: ook Gods woord, ja, probeer het maar: 

dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 

Acht: je mag niet stelen, wat van and'ren is 

als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

 

6 Negen: spreek geen kwaad en maak niemand 

zwart 

zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 

Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 

Je wordt zielsgelukkig, als jij zo leeft. 

 

Stil gebed 

  



Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 25 (Oude Berijming) 

2 HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen g' uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJvrig mij Uw wet betrachten. 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 

 

7 Gods verborgen omgang vinden 

Zielen, waar Zijn vrees in woont. 

't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 

Naar Zijn vreeverbond, getoond. 

d' Ogen houdt mijn stil gemoed 

Opwaarts, om op God te letten: 

Hij, die trouw is, zal mijn voet, 

Voeren uit der bozen netten. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming) 

3 Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 

Die kiest de welgebaande wegen. 

Steekt hem de hete middagzon 

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

En stort op hen een milden regen, 

Een regen, die hen overdekt, 

Verkwikt en hun tot zegen strekt. 

 

6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is 't allen tijd een zon en schild. 

Hij zal genaad' en ere geven 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Psalmen 119 vers 1 - 16 Vreugde over de wet 

aleph 
1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, 

die in de wet van de HEERE gaan. 
2 Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, 

die Hem met heel hun hart zoeken, 
3 die ook geen onrecht bedrijven, 

maar in Zijn wegen gaan. 
4 HEERE, Ú hebt geboden 

om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. 
5 Och, waren mijn wegen zo vast 

om Uw verordeningen in acht te nemen! 
6 Dan zou ik niet beschaamd worden, 

als ik oog zou hebben voor al Uw geboden. 
7 Ik zal U loven met een oprecht hart, 

wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. 
8 Ik zal Uw verordeningen in acht nemen, 

verlaat mij niet geheel en al. 



beth 
9 Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? 

Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. 
10 Ik zoek U met heel mijn hart, 

laat mij van Uw geboden niet afdwalen. 
11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, 

opdat ik tegen U niet zondig. 
12 Geloofd zij U, HEERE, 

leer mij Uw verordeningen. 
13 Ik heb met mijn lippen verteld 

al de bepalingen van Uw mond. 
14 In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer 

dan in alle bezit. 
15 Ik overdenk Uw bevelen 

en heb oog voor Uw paden. 
16 Ik verblijd mij in Uw verordeningen, 

Uw woord vergeet ik niet. 

 

Schriftlezing: Psalmen 119 vers 105 - 112  

nun 
105 Uw woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 
106 Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen: 

ik zal Uw rechtvaardige bepalingen in acht nemen. 
107 Ik ben ten zeerste verdrukt; 

HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw woord. 
108 Aanvaard toch, HEERE, de vrijwillige gaven van mijn mond, 

en leer mij Uw bepalingen. 
109 Mijn leven is voortdurend in gevaar, 

toch vergeet ik Uw wet niet. 
110 De goddelozen hebben voor mij een strik gezet, 

toch ben ik van Uw bevelen niet afgedwaald. 
111 Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, 

want zij zijn de vreugde van mijn hart. 
112 Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig Uw verordeningen te handelen, 

voor eeuwig, tot het einde toe. 

 

Zingen: Psalm 119 (Oude Berijming) 

17 Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald 

Dan zal ik dien ten einde toe bewaren 

Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald 

Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren 

Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt 

Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 



 

Prediking 

 

 

 

Zingen: Weerklank 441 (Liederen van lof, gebed en toewijding) 

1 Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan. 

 

2 Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

 

3 Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest 

mijn hart en leven aan. 

4 Heer toon mij uw plan 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 

Toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

  



 

Zingen: Psalm 86 (Oude Berijming) 

6 Leer mij naar Uw wil te handlen, 

'k Zal dan in Uw waarheid wandlen 

Neig mijn hart, en voeg het saam, 

Tot de vrees van Uwen Naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven 

'k Zal Uw Naam en majesteit 

eren tot in eeuwigheid. 

 

Zegen 

 

Zingen: Weerklank 8 (Bijbelliederen) 

1 Welzalig de man, die niet wandelt 

in de raad der goddelozen. 

Die niet staat op de weg der zondaars, 

noch zit in de kring der spotters, 

maar aan des Heren wet 

zijn welgevallen heeft. 

En diens wet overpeinst 

bij dag en bij nacht. 

Want hij is als een boom 

geplant aan waterstromen. 

Die zijn vrucht geeft op tijd, 

welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 

 

 


